
Orde van dienst Goede Vrijdag 2023  
 
Stilte 
 
Zingen: Blijf bij mij en waak hier met mij… (aantal keer herhalend) 
 
Stilte 
 
Bemoediging 
Vg.   Eeuwige wees ons genadig. 
Gem.   Op U hopen wij. 
Vg.   Wees onze sterkte, iedere dag, 
Gem.   ook onze hulp in tijd van nood. Amen 
 
 

 
Onder het kijken naar het schilderij luisteren we naar: 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/als-gij-er-zijt-wees-dan-aanwezig/  (alleen audio) 
 
 
Het lijdensverhaal gelezen uit het evangelie naar Matteus: 

Na elke lezing mag de afbeelding worden getoond. Tijdens het tonen van de 
afbeelding wordt steeds een tekst gelezen waarvan de eerste zin onder het schilderij 
staat. 

 
Lezen: Matteüs 26: 36-56   
 

 
 
Komen mij mijn belagers te na, zij struikelen, zij vallen…. 
 
Zingen:      melodie: O hoofd vol bloed en wonden 
Mijn zwaard heb ik getrokken, maar Gij gebaart mij, Heer, 
dat ik U kwaad berokken. Duldt Gij dan geen verweer? 
De vijand wil u schaden, - maar Gij laat hem begaan. 
Uit handen van de Vader neemt Gij de beker aan. 
 
Lezen: Matteüs 26: 57-75   
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/als-gij-er-zijt-wees-dan-aanwezig/


 
 
Verloochening en spot… 
 
Zingen: 
Van verre zien uw ogen mij hier vol schaamte staan. 
Ik heb U vaak verloochend, tot drie maal kraait de haan. 
Om mij te kunnen warmen, liet ik U in de kou. 
Ik strek naar U mijn armen met tranen van berouw. 
 
Lezen: Matteüs 27: 1-31  
 

 
 
Koning van een nieuwe wereld is Hij… 
 
Zingen: 
Nu levert men U over, men maakt de hand niet vuil. 
Men kiest nog eer een rover. O, wat een vreemde ruil: 
het lam wordt uitgewezen, wie schuldig is komt vrij. 
Welk raadsel mag dit wezen? Ruilt Gij uzelf voor mij? 
 
 
Lezen: Matteüs 27: 33- 44    
 

 
 
Samen met Hem, het kruis van wie al niet?... 
 
Zingen: 
Mijn Heiland wordt gebonden als een onschuldig lam. 
Maar ik met al mijn zonden, ik ben het die ontkwam. 
’t Gaat mijn verstand te boven. Ben ik dit offer waard? 
Laat Gij aan wie geloven uw Woord als enig zwaard? 
 
Lezen: Matteüs 27: 45-50   



 
Paaskaars wordt gedoofd  (diaken) 
 
Stilte 
 

 
 
Deze mens, een gerechte… 
 
Stilte  
 
gezongen wordt a-capella, eerst één daarna 2x samen:  
In manus tuas Pater commendo spiritum meum 
(Vader, in uw handen beveel ik mijn geest) 
 
Lezen: Matteüs 27: 51-56   
 
Gebed  
   Stil gebed 

Samen bidden we: 
 
vg. In uw handen, Levende God, beveel ik mijn geest; 
gem. In uw handen, Levende God, beveel ik mijn geest; 
vg. U, Levende, die ons bevrijdt hebt, God in waarheid, 
gem. Beveel ik mijn Geest; 
vg. bewaar ons als uw oogappel. 
gem. in de schaduw van uw vleugels verberg ons. 
 
gem. Blijf bij ons, Heer 

want het is avond en de nacht zal komen, 
blijf bij ons, 
en bij uw ganse kerk, 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van de wereld, 
aan de avond van het leven, 
blijf bij ons, 
met uw genade en goedheid 
met uw troost en zegen, 
met uw Woord en Sacrament. 
Blijf bij ons, 
wanneer over ons komt, 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. 
Amen 

 



 
Lezen: Matteüs 27: 57-61  
 
Zingen: lied 590 – Nu valt de nacht 
 
 
Paaskaars wordt de kerk uitgedragen  (diaken) 
 
Nadat de kerkenraad de kerk verlaten heeft, verlaten wij de kerk in stilte 
 
 


